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Kerkdiensten

Zondag 10 mei, 10.00 u Wognhum
Ds. Marijke Kraak-Verdonk - Organist: Harry Toebes
Diaconaal doel: Amnesty

Zondag 17 mei, 10.00 u Sijbekarspel
m.m.v. 4Cantorij

Dhr. Siep Rienstra — Organist: Arjen de Boer
Diaconaal Doel: PIT Pro Rege

Zondag 24 mei, 14.30 u Wognum
Pinksterviering

Pastor Louise Koopman - Organist: Jeroen Rijpkema
Diaconaal Doel: JOP Jong Protestant

Zondag 31 mei, 10.00 u Woghum
Trinitatis

Dhr. Bart Koorn — Organist: Harry Toebes
Diaconaal Doel: Roosevelthuis

Zondag 7 juni, 10.00 u Benningbroek
Avondmaal

Ds. Marijke Kraak-Verdonk - Organist: Arjen de Boer
Diaconaal Doel: Diaconie

Zondag 14 juni, 10.00 u Wognum
Pastor Esther Jeunink- Organist: Jeroen Rijpkema
Diaconaal Doel: Rode Kruis

Zondag 21 juni, 10.00 u Sijbekarspel
Ds. Herrianne Allewijn — Organist: Harry Toebes
Diaconaal Doel: Sensoor

Zondag 28 juni, 10.00 u Wognum

Oecumenische Velddienst bij Museumboerderij Welgelegen
Oude Gouw 1 (achter de kerk)

Ds. Jantine de Ruiter, mw. Ina Broekhuizen en mw. Tony Slaman
Diaconaal Doel: Jaardoel Puur voor Kids



Vanuit de kerkenraad Harry Toebes

De 40-dagentijd en Pasen liggen alweer een tijd achter ons. Dat
is in de kerkelijke cyclus een intensieve tijd met een zevental
Vespers in Benningbroek, vieringen op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag, de Paaswake en Paaszondag een gezamenlijke
viering met de Westfriese Ekklesia.

Dat betekent heel wat regel- en organisatiewerk in de
voorbereiding van al deze activiteiten, van het samenstellen van
de liturgieboekjes tot en met het weer inruimen van de kerken
na afloop. Met al dat geregel zijn veel mensen bezig

geweest, vrijwillig! Van de kosters en helpers die de ruimtes in
orde brengen tot en met de liturgen en voorgangers die de
Vespers en daaropvolgende diensten voorbereiden.

Iedereen die heeft meegewerkt in welke vorm dan ook, zichtbaar
of onzichtbaar, zonder jullie was dat niet gelukt! Heel hartelijk
dank voor jullie inspanningen!

Dat brengt mij op het vrijwilligerswerk rond onze drie kerken.
Wist u dat 2026 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilligers?
Dat is niet zomaar.

Veel maatschappelijke, culturele en kerkelijke organisaties
draaien op de inspanningen van al die mensen die belangeloos
zich voor hun kerk, vereniging, stichting of dorpsgemeenschap
inzetten. Ze worden wel het cement van de samenleving
genoemd, met hen kun je bouwen. Probeer je maar eens voor te
stellen wat er gebeurt als die vrijwilligers er niet meer zijn...
Ook binnen en met onze geloofsgemeenschap zijn veel mensen
actief in allerlei verbanden. Nadrukkelijk ook met onze
geloofsgemeenschap, want niet alle mensen die zich voor onze
kerken inzetten zijn kerkleden. Maar daarom is het juist
geweldig dat bijvoorbeeld in de dorpen Sijbekarspel en
Benningbroek mensen wonen die zich nadrukkelijk inzetten voor
de kerken in bijvoorbeeld buurtcomités en in Wognum er altijd
weer mensen zijn die bijvoorbeeld de tuin rondom de kerk
onderhouden.

Enfin, u weet zelf ongetwijfeld veel meer voorbeelden te
bedenken.



Zo kunnen we ook door hun inspanningen kerk-op-het-dorp zijn.
We zijn al die mensen bijzonder erkentelijk en willen hen niet
missen.

Tenslotte nog dit: we hebben van het moderamen van de classis
Noord-Holland bericht gekregen dat de aanvraag van
preekconsent voor Esther Jeunink is gehonoreerd.

Esther, van harte gefeliciteerd!

Scriba

Op dit moment neem ik tijdelijk het scribaat van onze gemeente
voor mijn rekening. Binnen de kerkenraad werd duidelijk dat
deze situatie, voorzitter zijn en scriba, niet wenselijk is.
Natuurlijk geldt de regel ‘Nood breekt wet’, maar de huidige
situatie waarbij twee kerkenraadsfuncties verenigd zijn in één
persoon, moet niet van tijdelijk overgaan in permanent. Dat is
niet zuiver en niet goed.

Daarom alsnog weer de oproep om u te melden bij de huidige
scriba (en voorzitter) wanneer uw geweten u aanklaagt, u door
twijfel wordt bevangen en u niet anders meer kunt dan u te
melden als opvolger van de huidige scriba. De voorzitter (en
scriba...) is u daarvoor dankbaar.

Insgiratie Esther Jeunink

‘Goedheid is sterker dan slechtheid,
liefde is sterker dan haat,

licht is sterker dan duister,

leven sterker dan dood.

Hoopvol zijn wij

sinds Hij ons liefhad.’

Deze woorden van Desmond Tutu vormden
het thema van de Paasdienst op 5 april. Sa-
men met de Westfriese Ekklesia vierden we
dat Licht sterker is dan duister. De kaarsen die tijdens de ves-

pers doofden, werden met de ‘Ik-ben’ uitspraken van Jezus één




voor één weer aangestoken. Een feestelijke viering als slot van
de gezamenlijke weg die we tijdens de Veertigdagentijd gingen.

De gang van donker naar licht is de kern beweging in de hele
Stille Week. Met de Paaswake, toen de gedoofde kaars weer
brandend binnen werd gebracht, zongen we samen extra hard.
Wat een opluchting, om het licht weer te zien en aan elkaar door
te mogen geven! Het was ook een prachtig symbool dat weer-
geeft wat het betekent om gemeente van Christus te zijn: ons
licht ontsteken aan het Licht van Christus, en dat doorgeven aan
elkaar, verspreiden op de plek waar we zijn.

Steeds weer besef ik hoe kwetsbaar dat licht is. Hoe makkelijk
het gedoofd, opgebrand of vertrapt kan worden. Niet alleen in de
wereld, maar ook in onszelf. Het vuur zal steeds opnieuw aange-
wakkerd moeten worden, aangeblazen tot dat smeulende vuurtje
weer licht en warmte gaat verspreiden. Het is daarom maar
goed dat we na Pasen op weg zijn naar Pinksteren, het feest van
de Geest.

Ik moet denken aan het jaarthema, dat we in juni samen afslui-
ten. ‘Kijk om je heen, laat je verrassen door de Geest!’ De Geest
verrast ons immers op onverwachte plekken over zachte krach-
ten die het winnen. De Geest doet ons in donkere tijden verwon-
derd staan over nieuwe wegen die zich openen. De Geest doet
ons op adem komen en begeestert ons tot een leven in liefde.
Ja, het vuur van de liefde kan branden, warmte en licht versprei-
den - in onszelf, in onze gemeente, in de wereld. Precies daarom
komen we elke zondag samen rondom de brandende paaskaars:
dat Licht kan nooit worden gedoofd.

Taakgroep Pastoraat

De inmiddels traditioneel geworden barbecue is dit jaar op
donderdag 27 augustus a.s. in de Protestantse kerk van
Wognum. De barbecue begint om 17.30 uur.

Het lijkt nog ver weg, maar u zou het alvast in uw agenda
kunnen schrijven.

Natuurlijk ontvangt u tegen die tijd meer informatie.

U bent van harte uitgenodigd!




Zomeruitjes

De taakgroep pastoraat organiseert deze zomer twee uitjes voor
iedereen die zin heeft om mee te gaan.

Op woensdagmiddag 15 juli staat een vaartocht op het pro-
gramma.

Op dinsdagmiddag 11 augustus gaan we op bezoek naar het
museum Spaansen in Winkel.

Hieronder de informatie over beide uitjes.

Museum familiebedrijf Spaansen

Dit jaar viert de firma Spaansen uit Winkel het tachtigjarig be-
staan. De Spaansen Groep bestaat uit drie divisies. Grondstoffen
en logistiek, Tuin en Bestrating en Bouwsystemen.

In 1996 is het voormalige woonhuis van de familie Spaansen als
museum ingericht. Het bevat een uitgebreide fotocollectie en
veel gebruiksvoorwerpen die verleden, heden en toekomst van
Spaansen met elkaar verbinden.

Gastvrouw Ada van der Wal-Spaansen, dochter van de grondleg-
gers van het familiebedrijf, vertelt: ‘Ik leid de mensen rond en
beantwoord hun vragen. Elke foto en elk voorwerp heeft zijn ei-
gen verhaal. Ik ben er trots op dat ik deze verhalen mag vertel-
len.’

e

H.SPAANSEN
WINKEL ree 1




Op dinsdagmiddag 11 augustus vertrekken we om 13 uur bij
de kerk in Wognum. Het bezoek duurt ruim twee uur. Kosten
7,50 pp. Inclusief koffie en een drankje.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen tijd gegaan naar: Piet Rietveld,
Sam Kool, Thea Borger, Hannelore Lamers en Esther Jeunink. Al-
len vergezeld van een hartelijke groet van PG- Het Vierkant.

Taakgroep Financién & Beheer Jan Hania

Bouwplanontwikkeling in Benningbroek

Dinsdag 14 april is het bouwplan voor de tweede keer bij de ge-
meente in de omgevingstafel besproken. Tijdens de omgevings-
tafel zijn bijna alle betrokken disciplines van de gemeente, maar
ook van andere organen, zoals brandweer, milieu, etc. aanwezig.
Iedereen geeft dan zijn oordeel over het ingediende bouwplan.
Hoewel er nog enkele opmerkingen waren die ook nog verder
onderzocht moeten worden was het eindadvies: ‘Het bouwplan
kan ingediend worden voor een bestemmingsplanwijziging’. Een
hele belangrijke stap want wij kunnen nu alles rond maken en na
indiening van het plan komt er een positief advies voor het col-
lege en voor de raadscommissies. Binnen enkele weken wordt
dan ook dit definitieve plan ingediend. Ik hoop binnenkort het
plan ook in de kerk van Benningbroek op te hangen en kunt u
mij om een toelichting vragen.

Deze zomer gaan we bezig met een aannemer en worden de wo-
ningen verder uitgewerkt.

Opknappen kerk Sijbekarspel

Eind maart is er een werkomschrijving en een begroting door
een bouwkundige gemaakt van de werkzaamheden aan de kerk
van Sijbekarspel. Hierna is er nog een aantal wijzigingen aange-
bracht waarbij ook het onderhoud aan het orgel is meegenomen.
We kunnen nu subsidie aanvragen bij de provincie en ook bij
veel andere instanties. Tevens zijn we ook gestart met de
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voorbereiding van de kerk aan de binnenkant. Denk daarbij on-
der andere aan het vervangen van de heteluchtverwarming en
aanpassing van de keukenvoorziening. Tussendoor hebben wij
nog een advies gekregen voor het energievriendelijker maken
van de kerk. In de loop van dit jaar gaat dit verder uitgewerkt
worden. De voorlopige planning is dat na de bouwvakvakantie
van dit jaar gestart kan worden met de werkzaamheden aan de
buitenkant en dat de werkzaamheden binnen volgend jaar na de
bouwvak gaan plaatsvinden. Dit alles maakt de kerk aantrekke-
lijker voor overname door ‘andere besturen’.

Inrichting in Wognum

De stoelenwerkgroep heeft inmiddels twee bedrijven bezocht.
Die gaan een offerte uitbrengen voor nieuwe stoelen in onze
kerk. De houten/rieten stoelen worden slechter en het comfort
van de stoelen is niet al te best. De werkgroep verwacht binnen-
kort de stoelen te presenteren.

Ook zijn we bezig met het geluid, de livestream en de beeldpre-
sentatie. Er is een offerte opgesteld en daaruit zal een keuze
worden gemaakt. Met het geheel zal het comfort en de presenta-
tie in onze kerk duidelijk beter worden.

U ziet dat er veel geinvesteerd wordt in onze kerken. Dat wordt
ook bewust gedaan want wij vinden het belangrijk dat de kerk-
gangers zich prettig voelen in de kerk. Daarnaast wordt de kerk
ook aantrekkelijker om te verhuren, hetgeen meer opbrengsten
genereert.

Postbus, informatieborden

Via een postbusnummer kon men post inzenden voor onze ker-
kelijke gemeente. Deze postbussen staan nu nog in Wognum
maar worden binnenkort opgeheven. Daarom hebben wij beslo-
ten een brievenbus bij onze kerk in Wognum te plaatsen. U kunt
dan ook de post zenden naar Raadhuisstraat 15, 1687 AH Wog-
num.

Binnenkort worden de informatieborden bij de kerken vervan-
gen. De bestaande zijn gammel en de opgehangen stukken



worden nat. Hiermee kunnen we onze kerken en de activiteiten
beter presenteren.

Uitnodiging gemeente-avond

Op woensdagavond 17 juni wordt er een gemeente-avond ge-
houden in de zaal van de kerk in Wognum. Het is een informa-
tieve bijeenkomst. De volgende punten komen aan de orde:

- de stand van zaken rond de kerkgebouwen
- de financién van onze gemeente,
- het beroepingswerk.

Tot slot kijkt Esther Jeunink terug op haar eerste jaar als kerke-
lijk werker bij Het Vierkant.

De avond begint om 20 uur. Iedereen is van harte welkom.

Taakgroep Diaconaat Ton Novotny
Voortgang Jaardoel

Alweer een nieuw Klankbord en
dit keer kan ik u melden dat

wij met elkaar al zes school-
tassen hebben gerealiseerd voor
Puur for Kids. Dat is natuurlijk nog
maar het begin, maar wat zullen
de kinderen en gezinnen blij zijn
als ons eindresultaat bekend is. Ik
heb er alle vertrouwen in dat we
dit jaar iets moois gaan bereiken
met elkaar. Maar daar zijn we na-
tuurlijk nog niet.

Wat staat er op de planning qua
activiteiten:

¢ 18 mei Wandeling: U kunt zich inmiddels opgeven;
e 28 juni Fietstocht: Dit is een voorlopige datum, nadere be-
richtgeving volgt uiteraard;
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e 6 september diaconale lunch: Het idee is geopperd om in
plaats van een avondmaaltijd een lunch te hebben. Dit
willen wij vooralsnog organiseren aansluitend op de start-
zondag;

e In de maand oktober een Pub-quiz: Ook een idee dat is in-
gebracht, maar dat moeten wij nog handen en voeten ge-
ven. Is er iemand met ervaring met pub-quizzen die ons
kan helpen?

Volop in beweging dus qua activiteiten. Kost dat veel moeite en
energie? Nou, enige moeite wel natuurlijk, want niets gaat van-
zelf. Maar bij geslaagde activiteiten komt de energie vanzelf vrij.
Het vooruitzicht dat we kinderen blij zullen maken door Puur for
Kids te ondersteunen geeft die energie. En dat wij als kerkelijke
gemeenschap meer zijn en doen dan de ontmoeting tijdens en
om de dienst, maakt van ons in mijn ogen een bijzondere groep.

We worden gevormd door een vast “klantenbestand”, maar hoe
mMooi zou het zijn als we nieuwe gezichten mogen verwelkomen.
Misschien zijn de activiteiten daar een goede gelegenheid voor.
Wij gaan in ieder geval door met het opzetten van activiteiten
voor het Jaardoel en we hopen u - en misschien ook wel uw in-
troducee - te mogen ontmoeten.

Pinksterfeest
Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.
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Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Sytse de Vries

Geloofsgesprekken Esther Jeunink

In mei en juni zijn de laatste geloofsgesprekken van dit seizoen,
die plaatsvinden in samenwerking met de Westfriese Ekklesia. In
het geloofsgesprek van april hebben we creatief stil gestaan bij
‘Godsbeelden’. Wat is jouw beeld van God? Hoe heeft dat zich
ontwikkeld? In mei zullen we met elkaar spreken over Jezus,
‘Wie is Jezus voor jou?’. In juni gaat het over de Geest, over ‘op
adem komen’. Van harte welkom om eens aan te schuiven. De
gesprekken zijn in open en vertrouwde sfeer, en vooral ook heel
gezellig!

Voor in de agenda:

13 mei Geloofsgesprek over Jezus: Wie is Jezus voor jou?,
19.00-21.00u, Wognum.

10 juni Geloofsgesprek over de Geest: Op adem komen, 19.00-
21.00u, Wognum.
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weging voor Puur for Kids

=

Kom in be

Op maandagavond 18 mei gaan we wandelen voor ons jaardoel.
Nu weer eens in onze eigen omgeving.
Loopt u met ons mee? Meld u dan aan bij:

Lammy 0623133718 diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com
of spreek na een dienst een van ons aan bij de koffie en thee.

Vergeet niet uw telefoonnummer erbij te vermelden!
Deelname kost €6.50 per persoon.
Bij ongeschikte weersomstandigheden nemen we contact met u

op.

We verzamelen vanaf 18.45 uur bij de kerk van Wognum
en we sluiten af met koffie of thee in de kerk voor wie dat wenst.

Tot ziens op 18 mei.
Taakgroep Diaconaat: Rens, Ton, Carolien, Anneke en Lammy

Kinderen in d_e kerk Esther Jeunink

In januari is na jarenlange trouwe inzet KIND gestopt. Alle dank
aan Ton en anderen die zich in afgelopen jaren hiervoor hebben
ingezet. Het roept echter de vraag op: hoe nu verder? We willen
als kerk een ‘bloeituin’ zijn voor jong en oud, waar ook kinderen
de waarde van geloven en gemeenschap kunnen ontdekken.
Daarom is het belangrijk dat er voor hen ook aandacht is, onder
andere in de dienst.

In het moderamen en de kerkenraad hebben we hier over gesp-
roken. Het zou mooi zijn als er in ieder geval bij bijzondere dien-
sten iets voor de kinderen is. Dat kan een tafel achterin de kerk
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zijn, zoals bij de ‘gebedsviaggen’ van Biddag, of boven in hun ei-
gen ruimte. Met korte lijntjes tussen ouders weten we zeker dat
er die zondag kinderen zijn. En door tijdig te communiceren kun-
nen opa’s en oma’s ook hun kleinkinderen een keer meenemen!
In de voorbereiding van bijzondere diensten zal taakgroep Vie-
ringen de betrokkenheid van kinderen bij de dienst meenemen.
Er is dan echter wel af en toe begeleiding voor de kinderen no-
dig. Wij hopen dat er zijn mensen zijn die het leuk vinden om
dat een keer te doen! Niet in een vast rooster, maar vanuit de
vraag: wie vindt het leuk om die specifieke zondag iets met de
kinderen te doen? Het zou fijn zijn als er een aantal mensen is
waar de Taakgroep Vieringen die open vraag neer kan leggen.
We zorgen dat er een invulling is, of denken daarin mee. Ziet
u/jij het wel zitten om op die manier een bijdrage te leveren aan
kerk zijn met jong en oud? Laat het mij dan even weten - bel,
mail, spreek me aan, ook als je twijfelt of vragen hebt.

En als laatste: ik kom graag in gesprek met ouders of betrokken
opa’s en oma’s over ‘kinderen en de kerk’. Wil je daar eens over
doorpraten? Ik hou me aanbevolen!

Benningbroekers smullen van stamppot
in de kerk

Men neme.. een sfeervol kerkje in Benningbroek, boerenkool uit
de naastgelegen moestuin ‘het kerkelandje’ van Annie en Cees,
én goede buur en gelegenheidskok Liane van woon-zorgboerderij
De Familiehoeve. Zie daar de ingrediénten voor een geslaagd
stamppotbuffet in het Witte Kerkje in Benningbroek.

Het bleek vrijdagavond 13 maart een prima recept voor een
avondje bijkletsen en nader kennismaken met dorpsgenoten,
aan lange gezellig gedekte tafels. ‘Precies de bedoeling’, vertelt
Erna Peereboom van de activiteitencommissie van het Witte
Kerkje. We vinden het een uitdaging om met laagdrempelige
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activiteiten bij te dragen aan verbinding en gezelligheid in het
dorp. Bestemd voor jong én oud.’

e S AANNY

Zeker geen ‘laatste avondmaal’

Erna: ‘we zijn ook blij dat we ons mooie kerkje dankzij de goede
samenwerking met het kerkbestuur hiervoor mochten gebrui-
ken’. Gezellig samen stamppot eten was nieuw, maar dit ‘eerste
avondmaal’ is hopelijk niet het laatste. We houden ‘em erin’, ze-
ker nu de 28 aanwezigen zo positief reageerden.’

Voorjaarsmarkt en Sunday Songs

‘Behalve de koffie-ochtend op elke eerste vrijdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur, doen we ons best voor een gevarieerd
jaarprogramma. Zo is er zaterdag 9 mei van 10.00 tot 16.00 uur
Voorjaarsmarkt met onder andere plantjes en cadeautjes voor
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Moederdag. Op het terras kun je lekker wat drinken én we orga-
niseren een fietstocht. Op 31 mei hebben we Sunday Songs van
14.30 - 17.00 uur met optredens van solisten, trio’s en ons ‘ei-
gen’ Oosterkoor. Variérend van kleinkunst tot folk en van pop tot
jazz. Dit alles onder muzikale leiding van zangdocente en koordi-
rigent Caroline van Bavel, onze nieuwe dorpsgenoot. Rick Pie-
pers begeleidt de zangers op piano.

De toegang is gratis. Wel gaat ‘de hoge hoed’ rond voor een vrij-
willige bijdrage. Iedereen van harte welkom!

€ollectes Rens Opbroek en Peter van der Molen
Bedrag Diaconie doel Kerk

22 maart € 54,20 De Bloeituin € 34,60
29 maart € 34,70 Jaardoel 2026 € 24,10
2 april € 29,70 Diaconie
5 april € 320,95 | Jaardoel 2026
12 april €69,30 Edukans € 40,40
19 april € 103,95 | Dorcas € 52,05
26 april € 82,20 Amahoro € 36,20
3 mei De Herbergier Wognum

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn
(in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een
bedrag op de rekening van de kerk: NL O9RABO 0371606020
onder vermelding van: Collectemunten voor Naam en Adres.

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.
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Effies Klesse

Voor alleman

Voor alleman

een hoekie in 't groen
een raam op de zon
een merel op 't hek

een blom op 't balkon.

Voor alleman
een zwaai en een lach
een versie van toen

wat woorde van hoop

een droom om te doen.

Voor alleman

de wind in de reg

ien die met je gaat
een skitt'rend verhaal

een stem die verstaat.

©Ina Broekhuizen-Slot
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Herstellen in De Herberg

‘Nabij zijn in moeilijke momenten, dat is de wezenlijkheid van
liefde.” Een uitspraak van Dirk de Wachter. Dit is precies ook de
eenvoud die De Herberg in Oosterbeek kenmerkt. In tijden van
moeite en verdriet ervaren gasten de nabijheid van mensen en van
God. Ze krijgen goede pastorale begeleiding, kunnen hun verhaal
delen en volgen een gezond dagritme. Rust, natuur, gebed en stilte
doen de rest.

De Herberg is een gastvrije plek voor iedereen voor wie het leven
moeilijk is, die rouw draagt, zich eenzaam of uitgeblust voelt. Ben
je op zoek naar rust, herstel en nieuwe veerkracht? Bel gerust en
vrijblijvend een van onze gastenbegeleiders om te overleggen of dit
iets voor je is: 026 — 334 22 25 tijdens werkdagen van 9.00 -
10.00 en 12.45 - 13.15 uur.

Wat doe jij na je eindexamen?

Bij De Herberg kun je terecht voor een gezellig én zinvol tussen-
jaar. Zinvol voor jezelf: wij helpen je je talenten te ontdekken, je
doet praktische kennis op, je groeit in geloof en ontwikkelt je soci-
ale vaardigheden. Onmisbaar voor De Herberg: je helpt mee in de
keuken, zorgt dat de kamers in orde zijn en vooral ook dat onze
gasten het goed hebben. Ben jij vanaf september ‘26 beschik-
baar? Kijk op pdcdeherberg.nl/vrijwilligers/tussenjaar voor meer
info. Ook als je in de vakantie mee wilt helpen: van harte welkom!

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2025 - 2026

No. Inle_\_leren Verspreiding Feestdagen
kopu vanaf
7 |21 juni 29 juni

17


https://pdcdeherberg.nl/vrijwilligers/tussenjaar

Nagekomen bericht

Lieve mensen,

De bloemen die ik mocht ontvangen komen van de hele ge-
meente. Dat raakt me.

Het voelt als een stille herinnering aan hoe we met elkaar ver-
bonden zijn, juist in de kleine, liefdevolle dingen.

Dank aan de gemeente Het Vierkant voor deze mooie energie
en aandacht. Ik draag het met me mee.

Warme groet,

Lammy

Agenda

8 mei Bijeenkomst Sweelinckhof, 10.30 uur

13 mei Geloofsgesprek, Wognum, 19 uur

28 mei Vergadering moderamen, Benningbroek, 10 uur

10 juni Geloofsgesprek, Wognum, 19 uur

11 juni Vergadering kerkenraad, Wognum, 19.30 uur

17 juni Gemeenteavond, Wognum, 20 uur

19 juni Bijeenkomst Sweelinckhof, 10.30 uur

30 juni Vergadering kerkenraad, seizoenafsluiting, Wognum,

19.30 uur
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Wie wat waar

Kerkenraad

Kerkelijk werker: Esther Jeunink [06 18847429
estherjeunink@gmail.com

Voorzitter: Harry Toebes [06-22491738 - h.toebes56@gmail.com
Scriba: Harry Toebes, zie gegevens hierboven

Taakgroepen

Pastoraat:

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman:
ariennestoffers@gmail.com

Bernice Zuidhof [572331, Tiny Irgolitsch
Ondersteuning: Cobi Louissen [572642
Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159

Diaconaat: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Ton Novotny [06-25512477

Secretaris: Lammy Taanman [06-23133718

Penningmeester: Rens Opbroek [06-53611752

Andere leden taakgroep: Carolien Schalkwijk [06-51512379 Anneke
van Eck [571797, Thea Borger [06-81009181, Elly Sprong [572738

Financién & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@pg-hetvierkant.nl
Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057
Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [06-53939396

Vieringen: Codrdinatie: Arienne Brinkman
Marco van Aalst, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuid-
hof

PR & Communicatie

Website: pg-hetvierkant.nl

Webmaster: webmaster@pg-hetvierkant.nl

Facebook: facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl
Facebook beheer: Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com
Klankbord: klankbordhetvierkant@gmail.com

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Piet Rietveld,

Hugo Pijl, [06-46291884
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http://www.facebook.com/vierkant
mailto:vierkantsamen@hotmail.nl

Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057
Vertrouwenspersonen

Mirjam Schreuder [06-14321390 - m.schreuder@quicknet.nl
Rien Goedegebure [06-17375959 - mgoedegebure@ziggo.nl

Kerken en kosters

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognhum [574162
Hannelore Lamers [06-10631859

*Kerkelaan 10, 1654]P Benningbroek

Steven Wagenaar, 06-14865103
*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel

Sam Vlaar [590555

Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam
Tryja Boven [06-53218523, tryjaboven@gmail.com en
Jan Boven [06-83550545, janboven1950@gmail.com

Vervoer naar de kerk Cooérdinatie: Hilly Kool [06-23201961

Organisten

Arjen de Boer [06-44448241 - adeb74@hotmail.com
Christine Janssen - christinejanssen13@gmail.com
Jeroen Rijpkema [06 42140522 -
johannes_strumpflerl777@hotmail.com

Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nl

Lectoren
Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,
Bernice Zuidhof, Marjon Toebes

4Cantorij
Leiding: Joost van der Kooij
Coodrdinatie: Peter van der Molen [573057

Bezoekgroep Codrdinatie: TG Pastoraat
Amnesty International Anneke van Eck [571797

Stichting Opkikker
Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar,
Zeggeveen 9

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 68 RABO 0373 7489 49 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Wognum/BSN
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zal ik op 4 mei toch
eerbiedig
even zwijgen

Ron Schroder



